SYNOPSIS
[bookmark: _GoBack]Meneer de Vries (93) wacht voor het raam op zijn dood. Tot hij op een koude winterdag wordt verrast door een pakket. Als hij vervolgens een duif ziet wegvliegen weet hij dat dit niet zomaar een boodschap is. Zijn tijd is gekomen. Even twijfelt meneer de Vries of hij het zal openmaken. Als hij het er op waagt, vindt hij zijn oude Friese doorlopers. En dan beseft Meneer de Vries dat hij wil sterven als de persoon die hij ooit was, en niet als de schim die van hem is geworden. Er staat hem maar één ding te doen.


