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MIMOUN

Jeugdfilm van 25 minuten voor uitzending tussen kerst en oud&nieuw 2012 bij Z@pp op NED3.
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Korte logline

Wanneer Mimoun aan geld wil komen voor een bijzonder Valentijn cadeau voor z'n grote liefde
Soraya, dreigt hij meegesleurd te worden in het criminele kielzog van zijn oudere broer Ab. Mimoun
moet een keuze maken die zijn toekomst kan bepalen.

Synopsis

Mimoun is twaalf jaar en groeit op in de Haagse Schilderswijk. Hoewel zijn moeder hard werkt om
voor hem en zijn twee broers te zorgen, valt het niet altijd mee om kinderen op te voeden in deze
wijk. Zo gaat Mimoun"s oudere broer Ab (15) al met criminele jongens om, en zijn moeder maakt
zich zorgen dat Mimoun dezelfde kant op zal gaan. Ze drukt hem op het hart om bij Ab uit de buurt
te blijven en zich te concentreren op school. Maar als Ab en zijn maatjes iets in hun schild voeren,
sturen ze Mimoun vaak op pad om uit te kijken naar politieposten. Mimoun vind het best wel
spannend, en in ieder geval leuker dan schoolwerk.

Wat op school wel zijn belangstelling heeft is de mooie, maar pittige Soraya uit z'n klas. Mimoun
vindt haar leuk, en probeert indruk op haar te maken. Maar net als het erop lijkt dat het gaat lukken
duikt grote broer Ab op, en wordt Soraya afstandelijk en kattig. Ze wil niets weten van Ab en zijn
criminele maatjes, ambitieus en vastbesloten als ze is om voor zichzelf een betere toekomst te
creéren.

Als Mimoun een Valentijn cadeau aan Soraya wil geven, wendt hij zich noodgedwongen naar Ab en
zijn maatjes om geld te verdienen. Beetje bij beetje komt hij dichter op de criminele activiteiten van
zijn broer te zitten, en als er ‘s nachts een overval heeft plaats gevonden, wordt Mimoun de volgende
dag met het pistool opgezadeld. Mimoun moet het wapen in een zien kwijt te raken, en wordt
onverwachts geholpen door Soraya. Maar als Soraya door hem tegen de lamp dreigt te lopen, ziet
Mimoun zich genoodzaakt haar te redden, ook al gaat het ten koste van zijn broer.

Op het eind heeft Mimoun geen duur Valentijnkado kunnen geven aan Soraya, maar door de
dramatische gebeurtenissen zijn ze allebei gegroeid en dichter bij elkaar gekomen. Mimoun weet dat
hij door zijn moeder een tijdje naar oma en opa in Marokko gestuurd zal worden, om hem uit de
invloedsfeer van Ab te halen. Het is maar de vraag of hun prille verliefdheid daar bestand tegen zal
zijn, maar als hij op het eind met Soraya naar de zonsondergang zit te kijken hebben we goede hoop
dat het goed gaat komen met deze kinderen.



