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Logline 
 
Tygo, een 11-jarig jochie uit Brabant, houdt vlak na zijn verhuizing 
naar Amsterdam een spreekbeurt over carnaval. Wat begint als een 
algemene uitleg over het feest en de fanfare waarvan hij deel 
uitmaakte, loopt uit op een persoonlijk verhaal over de scheiding 
van zijn ouders. Hoewel zijn vader altijd zegt dat met carnaval 
alles mag en Tygo ervan droomt om bij de majorettes te gaan, toont 
zijn vader hem tegelijkertijd dat je zelfs met carnaval te ver kunt 
gaan. 
 
 
Synopsis 
 
De Brabantse Tygo (11), een innemend jochie met grote ogen, is 
zojuist van zijn geboortedorp St Oedenrode naar Amsterdam verhuisd, 
samen met zijn moeder. Op zijn nieuwe school in groep 8 – een klas 
met kinderen van veel verschillende nationaliteiten – houdt hij een 
spreekbeurt. Het is voor Tygo extra spannend, aangezien hij nog maar 
net in de klas zit en nog weinig aansluiting vindt bij zijn 
klasgenoten. Met zijn Brabantse tongval valt hij op tussen de andere 
kinderen. De bevlogen meester Freek (33) heeft ieder kind de 
opdracht gegeven een spreekbeurt te houden waardoor de klas meer 
over elkaar te weten komt. Vandaag is Tygo aan de beurt. Hij houdt 
zijn spreekbeurt over het carnaval. Hoewel hij al meteen bij het 
uitstallen van zijn carnavalsattributen de nodige opmerkingen naar 
zijn hoofd geslingerd krijgt, laat hij zich niet uit het veld slaan. 
Bevlogen begint hij – gehuld in een fanfarekostuum – aan zijn 
spreekbeurt. Hij neemt in chronologische volgorde alle 
voorbereidingen van het voorgaande jaar door, op weg naar zijn 
laatste carnaval. Ondertussen gaan we telkens met hem mee terug in 
de tijd naar het Brabantse dorp. Eerst vertelt hij over zijn periode 
bij de fanfare als tamboer. Zijn fanatieke vader speelde de grote 
trom en zijn moeder naaide alle kostuums. Dan vertelt hij over zijn 
overstap naar de majorettes, waarover zijn ouders ruzie maakten. 
Openhartig praat hij over zijn vriendinnetje Lara (11), met wie hij 
van jongs af aan optrok en op wie hij langzaamaan verliefd werd. 
Tygo’s spreekbeurt zorgt ondertussen voor zoveel opschudding in de 
klas – zeker als hij in strakke outfit trucjes met de majorettestok 
doet – dat de meester zo nu en dan moet ingrijpen. Terwijl Tygo 
moedig verder vertelt, sluipt er in zijn vrolijke verhaal langzaam 
maar zeker een tragische ontwikkeling. Zijn spreekbeurt, die begon 
als een verhaal over het carnaval, mondt uit in een reconstructie 
van alles wat geleid heeft tot de abrupte scheiding van zijn ouders.   
Als hij uiteindelijk uitkomt bij waar de spreekbeurt om draaide – 
het lang verwachte carnavalsfeest wat zo anders eindigde dan hij 
hoopte – is het alsof de hele klas het dramatische einde live 
meekrijgt. Als Tygo met tranen in z’n ogen de laatste zin 
uitspreekt, blijft het lang stil. Tygo voelt het ongemak en kijkt 
meester Freek aan, die slikt en z’n keel schraapt: ‘Zijn er nog 
vragen?’ 
	  


