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De komst van Polen op de vertrouwde vissersplek van Gerard brengen hem meer in verwarring dan hij in eerste instantie dacht. Voor heel even verandert zijn wereldbeeld.

Over Vis en Revolutie is een verhaal wat langs de actualiteit schuurt. Met de uitbreiding van Europa en toelating van Polen en andere Oost-Europese landen zijn veel mensen bang om bedreigd te zullen worden in hun bestaan. Hoe irreëel die angst ook is.

Nederland is een land dat is afgegraven, ingepolderd en ingekaderd. De mensen leven binnen de ruimte van vrijheid die ze is gegeven. 

Dat is mooi, maar ook wel een beetje saai. In Oost-Europese landen is het gedrag van mensen in hun omgeving minder aan banden gelegd. Mensen hebben hun vrijheid moeten bevechten. De passie en romantiek waarmee men daar in het leven staat -dat misschien niet altijd zo comfortabel is als hier- vind ik benijdenswaardig. 

In Vis en Revolutie komen op een doorsnee visplek, aan een niet zo bijzondere waterkant ergens in Nederland, deze twee uiteen liggende werelden elkaar tegen. Deze tegenstelling is de basis van het drama.

De wereld waarin Gerard leeft is een keurslijf. Niets is meer de moeite waard. Hij is met pensioen.  In zijn werkende leven was hij vrachtwagen chauffeur. Altijd onderweg en daarin had hij de  vrijheid. Zijn huwelijk met Tine is een sleur, zijn vriendschappen uitgeblust en de vissen die hij vangt te klein.

Het beschermde vertrouwde wereldje van Gerard en Tine wordt verstoord door de komst van een groep Polen.

De film heeft een lichte toon. De humor is subtiel, een glimlach van herkenning.

Het scenario bestaat uit een reeks van scènes die als een soort korte tableaux vivants aan het oog voorbij trekken. Allemaal gebeurtenissen die op het eerste gezicht slechts een rimpeling aan de oppervlakte van het dagelijks leven verbeelden, maar samen toch een groot verhaal vertellen van verlangen en angst. 
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